Leven is als sneeuw

Je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was
uren, maanden, jaren.

.I.

Bedroefd, maar dankbaar voor de vele mooie jaren
melden wij u het plotse overlijden van

Mevrouw

I[da De Winter

weduwe van de heer

Frans Haest

Geboren te Kalmthout op 15 februari 1932
en onverwacht overleden in het WZC Amandina
te Gooreind op 4 januari 2026, omringd door
de genegenheid van haar naasten.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartplechtigheid rond haar
urne bij te wonen op dinsdag 13 januari 2026 om 10.00 uur
in de Sint-Jozefkerk te Gooreind, gevolgd door de asbestemming
bij haar man op de begraafplaats aldaar, Mansionstraat.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk,
Pastoor J. Meeusenplein 1, 2990 Wuustwezel, vanaf 9.40 uur.

Zij leeft verder in de harten van:

Joris en Agnes Van de Cruys - Haest
Bernd en Catherine, Ruben
Anouk en Tom, Julian, Elena

Anita Haest
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzussen, neven, nichten en verwanten.
De families De Winter en Haest.

Met oprechte dank aan haar huisarts S. Milbouw en het ganse
team van WZC Amandina voor hun inzet en uitmuntende zorgen.

KOESTER DE MOOIE MOMENTEN.

Rouwadres: Familie Haest - De Winter
p/a Afscheidshuys Goossenaerts

Theo Verellenlaan 71, 2990 Wuustwezel.
Digitaal condoleren via afscheidshuys.be

Afscheidshuys Goossenaerts, 2990 Wuustwezel Tel.03/663 01 25
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